Voeteninte kleine schoenen

Ze waren in de sale. Samira zag ze en ze wou ze.

Het juiste merk, de juiste kleur, maar niet de juiste maat.
Wij voelden dat onmiddellijk, maar ja, zij moest en zou ze.
We gaan nu al een week met kromme tenen over straat.

Ze zijn ontzettend mooi, dat is het punt niet, maar ze knellen.
Ze riepen nog: ‘We zijn een maat te klein, doe ons niet aan!’
Maar schoenen hebben, net als voeten, weinig te vertellen.
Samira trok haar tenen in en heeft het toch gedaan.

Nu denken wij met weemoed aan toen wij nog kleiner waren.

Die jaren zijn voorbij. We zijn gegroeid, daar wringt de schoen.
Om niets te hoeven voelen plakt ze pleisters op haar blaren.
Vergeefs, wij zitten klem. Ze had het écht niet moeten doen.
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